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Levenslessen

Wees voorzichtig met wat je wil van de ander

“De mens heeft de mogelijkheid om zijn medemens op een heel sterke
manier te beinvloeden, maar het mag alleen door liefdevol te zijn.

Wees heel voorzichtig voordat je iets eist van je medemens. Als je eis niet uit
liefde komt, is hij verkeerd. Wanneer je mensen belast met bepaalde ideeén
die jij hebt, waarvan jij vindt: ‘kijk, ze zouden dit moeten inzien’, kan dat wel
eens helemaal verkeerd zijn. Want als je vanuit je denken reageert op je
medemens zonder liefdevol te zijn, dan gebruik je je wil verkeerd.

Je moet rustig kunnen staan in je eigen leven. Als je iets wil, wil het dan
alsjeblieft van jezelf. Kijk dus naar je eigen leven: ‘wat wil ik met mijn leven?’
Als je iets wil van een ander, moet je daar heel voorzichtig mee zijn omdat je
daardoor de ander kan misleiden. Die ander heeft in zich ook een wil die
zichzelf tot ontplooiing moet kunnen brengen.”

o

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 10: ‘Liefde openbaart je zielengroep’) © Mayil.com
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